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Agenda:

12
21
21
22 - 2 maart

24 -25
24-28

Doorstroomtoets groep 8
Vergadering van de leerlingenraad
Inloopmoment kleuters en groep 3
Rondleiding tfoekomstige ouders
Studiedag - leerlingen zijn vrij
Rapporten groep 3 - 8 komen online
Speelgoeddag onderbouw

Voorjaarsvakantie - Leerlingen zijn vrij

Luizencontrole

Inloopmoment kleuters en groep 3

Oudergesprekken groep 3-8

Oudergesprekken op initiatief van de leerkracht groep 1/2
De groene inval - de wilg in beeld groep 5 en 6
Vergadering leerlingenraad

Rondleiding toekomstige ouders

Kunst Centraal - De wind smaakt naar drop groep 3 en 4
Inloopmoment kleuters

Makermiddag

Kunst centraal - De klas van 45 - militair museum groep 7b
Schoolfotograaf

Week van het geld



Nieuws van de directie:

Beste ouders,

Deze maand is het weer Valentijnsdag. Een dag waarop het vooral gaat om geven.
In de winkels zien we overal roze hartjes, doosjes chocolade en bloemen. Toch
draait Valentijnsdag niet alleen om cadeautjes, maar zeker ook om aandacht en
waardering voor anderen. Er zijn nog veel meer manieren om iemand te laten
merken dat je hem of haar ziete Kleine gebaren, zoals een glimlach, een
compliment of een lief berichtje, maakt iemand blij. Dit geldt niet alleen voor
geliefden, maar ook voor vrienden, familie en zelfs onbekenden.

Een knipoog, een kaartje of een boodschap kort gezegd: ‘Oog hebben voor een
ander’ Het is goed om kinderen al vroeg te leren hoe waardevol aandacht voor
een ander kan zijn.

Aan de hand van deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van het
laatste nieuws, belangrike data en informatie. Heeft u zaken die u met ons wil

bespreken, voelt u zich dan vrij om telefonisch of via de mail/Parro-app contact op
te nemen met de leerkracht of directie. Uiteraard is de leerkracht onder schooltijd
niet in de gelegenheid om uw bericht te lezen of te beantwoorden, maar zal zo
spoedig mogelik contact met u opnemen. Natuurlijk bent u ook altijd welkom om

even langs te lopen na schooltijd.

Hartelike groeten, mede namens het team van de Amalia-Astroschool.

Tineke Wiesenekker
(werkdagen maandag t/m donderdag)

Praktische informatie:

De nieuwsbrieven verschijnen maandeliks op de eerste maandag van de
maand. l.v.m. de voorjaarsvakantie ontvangt u de volgende nieuwsbrief
ontvangt u op woensdag 5 maart 2025.

Alle activiteiten van dit schooljaar en de vakanties van komend schooljaar staan
op de agenda op de site vermeld. We zorgen dat de agenda up fo dafe is.


https://www.amalia-astro.nl/agenda/

Bestemming oude schoolmeubilair

Dit schooljaar krijgen wij nieuw schoolmeubilair. Als alles volgens planning
verloopt worden de nieuwe meubels in mei geleverd.

Voor ons oude meubilair hebben wij een mooie bestemming gevonden. Wij zijn
in contact gekomen met een organisatie die oud meubilair inzamelt voor een
school in Guinée in Afrika. De organisatie financiert zelf de transportkosten door
middel van schenkingen en giften. Toch zou het mooi zijn als wij als school d.m.v.
een gehouden actie een gift kunnen schenken aan de kinderen in Guinée.

Een mooi stukje (wereld)burgerschap ‘Kinderen helpen Kinderen'!

De komende periode zal het team en OR zich buigen over welke actie we
hiervoor gaan houden. Verder info volgt later.

Kwink les 10: Eigen emoties vitleggen aan anderen.
Kwink van de week: Vertel wat je voelt (ob)
Emoties? Vertel wat je nog hebt! (mb) / (bb)

Gedachten en gebeurtenissen hebben invloed op wat je voelt. Als kinderen leren
woorden te geven aan hun emoties, leidt dat tot meer begrip van wat er aan de
hand is. Anderen kunnen hun gedrag dan betfer afstemmen en doen wat
passend of helpend is. Rekening houden met emoties en er op een passende
manier mee omgaan is positief voor een sterke groep.

De hele dag door ervaren we emoties. Het is belangrijk om daar woorden aan te
kunnen geven. Het is niet voor niks dat we bij Kwink de emotiewoorden centraal
stellen. Als kinderen hun emoties kunnen benoemen, helpt dat om zichzelf beter
te begrijpen. Als ze daarnaast ook nog kunnen aangeven wat ze nodig hebben,
wordt het makkeliker om met hun emoties

om te gaan. Maar het helpt ook anderen om op een prettige manier te
reageren. Zo dragen ze bij aan een veilige groep.

ledereen heeft emoties en het is heel normaal om ze te voelen. Hoe iemand
emoties voelt, verschilt per persoon. Kinderen die hun emoties herkennen,
begrijpen beter wat ze nodig hebben. Door dit met elkaar te delen, ontstaat er
meer begrip en kunnen kinderen rekening met elkaar houden. Dit draagt bij aan
een veilige groep.

Voor de levensbeschouwelike opvoeding van uw kinderen gebruiken we op
school de methode Trefwoord. ledere dag kiken we naar een (digitale)
kalenderplaat met daarop een tekening, foto, puzzel of tekst. De
(Bijoel-)verhalen, gedichten, gebeden en liederen die daarbij horen, staan in de



handleiding voor de leerkracht. Zo stelt Trefwoord verschillende thema'’s uit de
leefwereld van de kinderen, de samenleving en de Bijbel aan de orde

IN BEWEGING (Week 5 en 6) (27 januari t/m 7 februari)

Inhoud: Sommige personen, dingen of opvattingen zijn moeilijk in beweging te
krijgen. Hoe breng je ze in beweging? Wat zet jou in beweging, wat doet een
appél op jou waardoor je in actie komt?

Bijbelverhalen onderbouw:

Week 5: Drukte en rust (Lucas 10, 38-42); Jezus leert van de vrouw uit Kanadn
(MaftteUs 15,21-28).

Week 6: ZacheUs keert zich om (Lucas 19, 1-10); Cham komt in beweging
(Johannes 5, 1-8).

Bijbelverhalen middenbouw:

Week 5: Jezus op bezoek bij Marta en Maria (Lucas 10, 38-42); Een ontmoeting
brengt beweging (MatteUs 15, 21-28).

Week 6: ZacheUs komt in beweging (Lucas 19, 1-10); Beweging in het badhuis
(Johannes 5,1-12).

Bijbelverhalen bovenbouw:

Week 5: Heen en weer (Lucas 10, 38-42); Een ontmoeting brengt beweging
(MatteUs 15, 21-28).

Week 6: Klem (Lucas 19, 1-10); Stilstaan (Johannes 5,1-12).

Ruim 200 kerstpakketten voor Baarnse gezinnen!

We ziin heel trots op de 200 kerstpakketten die we - in samenwerking met het
Armoedefonds - in de kerstvakantie hebben samengesteld!

Stichting Happy Kids heeft ervoor gezorgd dat de pakketten via intermediairs bij
Baarnse gezinnen zijn bezorgd.

Onze Amalio-kids hebben fantastisch geholpen met inzamelen en ook met het
prachtig versieren van de tweehonderd goedgevulde dozen.

Ook dit jaar zijn we van plan tijdens de kerstdagen weer ons steentje bij te
dragen!






